Er is echt iets gaande!

Peer Verhoeven

Ik ben te rade gegaan bij de verzonken lagen in mezelf;
te beginnen bij mijn kindertijd, dicht bij de natuur.

Ik weet nog hoe ik me opgenomen voelde
in wat wij later de bezielde wereld noemden.

Het plantenrijk had voor mij een toverachtige betekenis.
Alles had mij iets te zeggen; alles ademde, keek me aan.

Er lag een werkelijkheid verborgen

in de werkelijkheid en soms was ik me in een flits
bewust van ‘alles wat is’ en voelde ik me

veilig omarmd door een geheime aanwezigheid.
(Schrijver mij op dit moment niet bekend)

Rond de euro zijn in het voorbije jaar problemen ontstaan terwijl
de wereldwijde economische crisis nog niet bezworen is. Dieper
gravende analyses benadrukken dat er niet allereerst sprake is
van een economische crisis, maar van een crisis van de heden-
daagse zogeheten ontwikkelde westerse mens en van de cultuur
die hij in eeuwen tot stand heeft gebracht. Eertijds wist de mens
zich in heel zijn bestaan afhankelijk van de natuur waarmee hij
zich - hoe afhankelijk ook - intens verbonden voelde en waarin
hij zijn - kwetsbare - plaats kende. Door de wetenschap daartoe
in staat gesteld is de mens de natuur steeds meer gaan observe-
ren, in kaart brengen en is zij door de techniek ‘voor consump-
tie’ klaar gemaakt.

De hedendaagse mens waant zich centrum en meester van het
leven en steeds minder afhankelijk van de natuur die hij ziet
als een voorraadschuur, bron van energieén, recreatiepark,
consumptietent. Maar winst en verlies liggen dicht bij elkaar.
Overvloedig maar eenzijdig gevoed door kennis en kunde maakt
tenslotte toch doodziek.’Onze wereld heeft eeuwenlang kennis
en kunde tot koning gekroond en geprobeerd het zonder religie te
stellen. Dit heeft grote zegeningen gebracht en ons verlost van de
bevoogding door de kerken. Maar tegelijk zijn wij onze oriéntatie
kwijt, zijn we ontheemden geworden op een verdwaald planeetje
in een leeg heelal.” (Edy Korthals-Altes)

Men moet geduld hebben met het onopgeloste in het hart

en proberen de vragen zelf lief te hebben als ontoegankelijke
ruimtes, als boeken geschreven in een volkomen onbekende
taal.

Wie die vragen heeft leeft misschien geleidelijk, zonder het te
merken, op een ongewone dag binnen in het antwoord.
Rainer Maria Rilke Duitse lyrische dichter (1875-1926)

De westerse mens - geleerd en kundig - is buitenstaander ge-
worden, vervreemd van de natuur, die toch feitelijk zijn nest en
basis is. Verwondering, eerbied, dankbaarheid is hij verregaand
verleerd en het aangeboren besef - de intuitie - thuis te horen in
een groot mysterievol geheel van leven is hij kwijt en daarmee
zijn gevoel van geborgenheid, wat de basis is voor een vast ver-
trouwen in het leven. De westerse mens heeft in kennis en kunde
reuzenstappen gezet, maar te weinig oog gehad voor de gevolgen
van zijn eenzijdige voeding en de bijwerkingen ervan.

Dit gemis brengt mensen ertoe hun toevlucht te nemen tot
verdovende surrogaten, die - daar zijn ze surrogaat voor - nooit
helemaal voldoen. Hierom zijn voor hem de avonden te kort
geworden om een feest te vieren en gezelligheid te kweken; het
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Je prepareren op een nieuwe start (© Foto: Cathrien Verhoeven) Witte reiger,
Costa-Rica

moet keer op keer zowat de hele nacht duren. Hierom zijn er

te weinig dagen in de week voor zaak en vermaak en moet de
rustdag wijken. Hierom wordt de band met anderen al gauw ge-
voeld als beknellend en zoeken velen allereerst en bijna uitslui-
tend zichzelf. Hierom zijn rust en stilte verdacht en voor velen
onuitstaanbaar geworden, want alles moet vooruitgaan, groeien,
méér worden, zich laten horen, van zich doen spreken. Door zijn
bakermat en nest te negéren heeft de westerse mens zich in de
nesten gewerkt.

Een Duitse soldaat keerde na jaren terug uit Russische gevangen-
schap. Blij terug te zijn voelde hij zich na enkele weken toch niet
echt thuis. Hij voelde, dat de ster verdwenen was, - dat het geheim
zijn thuis niet meer bewoonde. Er werd alleen nog maar aan de op-
pervlakte geleefd. Er werd druk gepland, gebouwd, hersteld, gefunc-
tioneerd. Maar het eigenlijke, de ziel was eruit en het vertrouwelijke
verdwenen. En waar deze ster verdwijnt, voelen mensen zich niet
meer thuis. Thuis ontstaat door samen uit te kijken naar het geheim
dat onder ons woont. (Ernst Wiechert De verloren ster)

‘Thuis-in-het-leven ontstaat door samen uit te kijken naar het
geheim dat onder ons woont’ en dat ons tegelijk grenzeloos te
boven gaat. Deze intuitie lijkt nu aan het begin van de éénen-
twintigste eeuw herontdekt en weer serieus genomen te worden.
Vanuit heel verschillende hoek klinken indringende oproepen
zich te bezinnen en te komen tot een wezenlijke verandering

in doen, denken en streven. Er is op dit moment werkelijk iets
wezenlijks gaande in brein en hart van de mensen, wat hoopvol
stemt maar wel om geduld vraagt. Een boom is zo geveld, een
huis binnen de kortste keren gesloopt, maar groeien en opbou-
wen zijn gespannen processen die duren en duren.

Koren groeit niet harder door er aan te trekken. Alles heeft tijd
nodig: regen en sneeuw, zon en maan, kou en warmte. En als
dan het seizoen is aangebroken staat er koren op de akker en
brood op tafel.

Abbé Pierre (1912-2007)
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